Wat een koning! (jaarthema: bouwen op de Rots)

Vandaag is het Palmzondag. Het begin van de lijdensweek, de week van de
kruisiging van Jezus. Volgende week vieren we Pasen.

De week die we tegemoet gaan, of de week die we gaan herdenken, bevat de
kern van het evangelie. Het is goed nieuws.

Het evangelie is de boodschap van leven, door de dood heen. Het is de
boodschap van sterven en weer opstaan.

Je denkt misschien. Dat weet ik nou onderhand wel. Ik zou je willen uitnodigen
om met een open hart deze week in te gaan. Met een open hart naar deze preek
te luisteren en je te laten verrassen door wat de Heer aan je wil laten zien.

Gebed: Heer, wilt u opnieuw tot mij spreken, opnieuw mijn hart raken...

Palmzondag...
Er was een profeet die 520 voor Christus leefde en die profeteerde over deze
gebeurtenis.

Zacharia 9

oJuich, vrouwe Sion,

Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!

Je koning is in aantocht,

bekleed met gerechtigheid en zege.

Nederig komt hij aanrijden op een ezel,

op een hengstveulen, het jong van een ezelin.

Dit is één van die prachtige verzen die de Bijbel zo'n adembenemend boek
maken. De intocht van Jezus in Jeruzalem wordt voorzegd, ruim 5 eeuwen
voordat deze gebeurtenis plaatsvindt.

Laten we lezen...

Marcus 11

1Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanié bij de
Olijfberg, stuurde Hij twee van zijn leerlingen vooruit. ,Hij zei tegen hen: 'Ga
naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een
ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand bereden is;
maak het los en breng het hier. sEn als iemand jullie vraagt waarom jullie dat
doen, zeg dan: “"De Heer heeft het nodig, Hij zal het meteen weer

terugsturen.” ,Ze gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op straat bij
een deur was vastgebonden en ze maakten het los. sEr stonden een paar
mensen die vroegen: ‘Waarom maken jullie dat veulen los?’ sZe zeiden wat Jezus
hun had opgedragen te zeggen en de mensen lieten hen begaan.
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sZe brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels over het dier en Hij
ging erop zitten. gVelen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden
takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. JAllen die voor Hem uit
liepen of achter Hem aan kwamen, riepen luidkeels:

‘Hosanna!

Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.

10Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David.

Hosanna in de hoogste hemel!”

Voor velen een bekende passage. We hebben 11 verzen gelezen en 7 daarvan
gaan over de ezel...

Jezus kende natuurlijk de woorden van de profeet Zacharia. Hij besteed er veel
aandacht aan dat we die verwijzing niet zouden missen. En Marcus, de evangelist
die normaal weinig woorden gebruikt, besteed relatief veel tijd de opbouw van de
spanning.

De scene is ook opmerkelijk. Een koning zou normaal niet op een ezel de stad
binnengaan.

Normaal zou zijn, dat een koning met pracht en praal in een wagen achter een
paard, begeleidt door zijn dienaren de stad zou binnengaan. Het zou een
imposante vertoning zijn.

Vertaald naar onze tijd: stel je voor dat onze koning, Willem-Alexander, op
Prinsjesdag niet in een koets zou zitten begeleidt met ruiters te paard, maar
alleen op de rug van een ezel...

De scene klopt niet, zou je zeggen. Jezus op de rug van een ezel. Of toch wel?

Ja, toch wel!
‘Nederig komt hij aanrijden op een ezel’ zegt de profeet Zacharia.

De scene laat zien dat Jezus een andere koning is en een ander koninkrijk
vertegenwoordigd. De scene ademt een andere sfeer: een koninkrijk van
nederigheid en dienstbaarheid.

Als Jezus bidt (in het Onze Vader) : ‘laat uw koninkrijk komen’ dan gaat het over
dit koninkrijk! Het koninkrijk van nederigheid en dienstbaarheid.
Het gaat niet over pracht en praal, over imposant machtsvertoon...

Jezus was (en is) een nederige dienaar.
Een koning op een ezel...
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Dat is de manier waarop God de wereld binnenkomt. Nog steeds... Zonder
uiterlijk vertoon, in eenvoud, in nederigheid, in lijden...

Paulus zegt over Jezus het volgende:

Filippenzen 2

sHij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk
te zijn, ;maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een
dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen, en als mens verschenen gheeft Hij zich
vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood - de dood aan het kruis.

Dat is het voorbeeld van Jezus. Hij deed afstand van zijn positie, hij deed afstand
van zijn goddelijke voorrechten. Hij nham de gestalte aan van een dienaar, hij
werd mens en heeft zich laten doden.

Dat is het voorbeeld van Jezus: afstand doen van je voorrechten, dienstbaar zijn,
gehoorzaam zijn en bereid zijn om te sterven... Dat is wat wij de komende week,
in de lijdensweek gedenken...

oDaarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke
naam te boven gaat, j;popdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in
de hemel, op de aarde en onder de aarde, ;;en elke tong zal belijden: ‘Jezus
Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

Dat is het plan van God, dat : elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde
en onder de aarde, ;;en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer,”

Dat is het plan van God, dat iedereen (elke knie, elke tong) zal kunnen delen in
het leven dat dat Jezus geeft, door de dood heen.

Het is vandaag Palmzondag.

‘Hosanna!

Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.
10Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David.
Hosanna in de hoogste hemel!”

Jezus is koning van dat ‘komende koninkrijk’. Een ander soort leider. Geen
autoritaire machthebber. Hij is een dienstbare leider. Hij geeft ons het voorbeeld.
In alle nederigheid en in alle liefde is hij bereid om gehoorzaam te zijn tot in de
dood.
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Er is in ons allemaal een zekere spanning.

En dat is precies de spanning die we vandaag zien in deze geschiedenis. Het is
de spanning tussen de twee koninkrijken. Het koninkrijk van deze wereld en het
koninkrijk van God.

Het koninkrijk van deze wereld draait om uiterlijk vertoon, om macht, om
welvaart. Het gaat om eigenbelang. Dat gaat vaak ten koste van het belang van
een ander. We zitten er midden in. Het gaat om ‘importheffingen’ om
‘grondgebied’ om 'manipulatie’ enz. We zien het iedere avond op het journaal
en de meeste mensen maken zich zorgen en zijn ongerust over de toekomst...

Het koninkrijk van God draait om het leven, om geluk, voor IEDEREEN (niet
alleen voor Amerika of voor Europa of voor Nederland), voor iedereen! (elke
knie en elke tong)

Dat is waarvoor Jezus bereid was om afstand te doen en om te sterven.

Hij is ons voorbeeld. Wij zijn Zijn leerlingen.

De uitnodiging voor ons is om te sterven aan het koninkrijk van deze wereld en
om op te staan in het koninkrijk van God.

Dat is Bijbelse taal:

Jezus spreekt over de graankorrel die moet sterven...

Paulus spreekt over sterven aan jezelf...

De oude mens moet sterven en samen met Jezus mogen we de nieuwe mens
aandoen.

2 Korintiers 5
sDaarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude
is voorbij, het nieuwe is gekomen.

De uitnodiging is om, als je van de week nadenkt over de lijdensweg van Jezus,
te beseffen dat het oude voorbij en het nieuwe is gekomen.

Filippenzen 2

100pdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde
en onder de aarde, ;;en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer,’ tot eer
van God, de Vader.

AMEN

GEBED
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